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Wie kan vallen, weet
ook op te krabbelen

Gaea Schoeters

Alles is aan verandering onderhevig, vertelt deze

desperikelen van haarhoofdpersoonwatbre-
der en universeler probeert te maken door er
historischefeiten en gebeurtenissen aan vast
te plakken. De pianiste, die geen naam krijgt,

avontuurlijke ideeénroman. Tegen de achtergrond belandttussenwalenschipalsereeneind
van historische gebeurtenissen in Oost en West

spelen zich de liefdesperikelen af van een pianiste.

DoorJanetLuis

¢ liegenisvallen.’ Datschrijft Gaea
Schoeters halverwege haar nieu-
weroman, waarinregelmatigeen
lelijke smak wordtgemaakt. Vanaf
detweede verdieping van een huis, vanafeen
hoogspringtoren en ook vanuit de lucht. Een
actueelthema, nuwe de neergestorte MH17
nogaltijd op onsnetvlies hebben.

In De kunstvan het vallen komenbovendien
opvallend veel Russen voor. Schoeters be-
schrijft de liefdesgeschiedenis tussen een Bel-
gische concertpianiste en een getrouwde
Oost-Europese vrouw; eenrelatie die zich af-
speelttegen de achtergrond van detroebelen
tussen Oosten West. Met veelaandacht voor
devoormalige Sovjet-Unie.

Het scharnierpuntis1989: hetjaar vande val
van de Muur. Schoetersbehandeltin eenno-
tendop de communistische op-enneergang.
NaLenin, Stalin, Chroesjtsjov, Gorbatsjoven
Jeltsin zijn we bij Poetinaanbeland. En dus bij
demandienietgediendis van lastige punkzan-
geressen envanmensenmeteen afwijkende
seksuelevoorkeur.

Misschienlijkt De kunstvan het vallen nu wel
eenopruiend boek waarin wereldleiders ste-
vigop hun vingers worden getikt. Maarin de
praktijkis hettoch eerder een gedachtenspel-
in-romanvormdan eenzwaar geéngageerde
verhandeling. Schoeters, die eerder eenreis-
romanen eenthriller schreef, werptregelma-
tigeen balletje ergens over op, roertluchtigin
dewereldgeschiedenisenlegt graagkruisling-
severbanden, die ze ook wel ‘modulaties van
degeschiedenis’ noemt.

Zo’nmodulatie, of toonwisseling, neemt ze
waar tussen de Cessna die de 18-jarige Matthias
Rustin1987 ongehinderd kon parkeren bijhet
Rode Plein en de door Mohammed Atta be-
stuurde Boeing die, al even ongehinderd, in
2001konbinnenvliegen in het World Trade
Centre in New York. Schoeters gaat niet uitge-
breidin opdemotievenvan detwee vliegers
enzeverbindt er ookgeen waardeoordelen
aan, maar ze merkt nog wel op dat de naieve
Rustaan Gorbatsjov zijn ‘stappenplan voor de
Wereldvrede’ had willen overhandigen, ter-
wijl Atta met zijn zelfmoordactie ‘een clash
tussen beschavingen in gang zette die sinds-
diende wereldpolitiek beheerst.’

Jezoukunnen zeggendat Schoeters delief-
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komtaan haar eerstelangdurigerelatie. Ze
hoortdan niet meer bijhet oostelijke kamp,
maar voelt zich ook niet meer echt thuisin het
Westen.

Datgevoel van ontheemding, van balling-
schap, deeltzij, zo suggereert Schoeters, met
verschillende Russen vannaam en faam. Het
leven van de pianiste wordtlosjes vergeleken
met delotgevallen van componist Rachmani-
nov, astronaut Gagarin en dichter Majakovski-
dieieder op hun eigen manier ten prooivielen
aan hetcommunistische systeem.

Voortdurend zijn mens en
wereld op zoek naar een nieuw,
tijdelijk evenwicht

Aldiezijdelingse verhalen enanekdotes zor-
genniet alleen voor veel kleur en levendig-
heid, maar ook voor een prettige verruiming
vande blik.

Dealgemenegedachte diein deze romantot
uitdrukking komt, is datallesaan verandering
onderhevigis endatuithet eenvanzelfhetan-
der voortvloeit. Mens en wereld zijn voortdu-
rend op zoek naar een nieuw, tijdelijk even-
wicht. Allesisinbeweging en niets staat op
zichzelf. Vliegen bestaat alleenbijde gratie
vanhetvallen. Geen individu zonder collec-
tief. Geenlevenzonder dood. Geenliefde zon-
der pijn enjaloezie.

De pianiste vindt een nieuwe geliefde, twee
nieuwe geliefden zelfs, maaraan heteind van
hetboek staat ze toch weer metlege handen.
Maar wie, zoals deze dame, de kunst van het
vallen verstaat, zal ook vanzelf wel weer op-
krabbelen, zoleert ons deze avontuurlijke
ideeénroman.

Gaea Schoeters: De kunst van het vallen.
De Bezige Bij, 256 blz. € 19,95
0000

In haar derde boek, een kleurrijk en levendig
gedachtenspel-in-romanvorm, zet Schoe-
ters het wel en wee van de hoofdpersoon af
tegen de wereldpolitiek. Haar zijdelingse
verhalen en anekdotes verruimen de blik.
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Vallende vrouw, 2011, een beeld van M.F. Veenhoff
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